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Om het wachten
Arie van der Stoep

Waarom sta ik ‘s morgens vroeg op? Of ‘s nachts? Dat is: om het wachten! Je kunt af-wachten en

ver-wachten. Dat is de kern van de gelijkenis - die we allemaal wel kennen - van de ‘wijze en

dwaze maagden’, die de bruidegom tegemoet trokken(1). Want er is iets aan de hand met ons

die geloven.

Doorgaans wordt die gelijkenis toegepast op ons persoonlijke leven. Terecht natuurlijk! Maar nog meer

terecht is het om de gemeenten van de Heer Jezus erin te zien. Maagden zijn het beeld daarvan. Paulus

zegt over de gemeente in Korinte: ... ik heb u verbonden aan één man, om u (als gemeente dus) als een

reine maagd voor Christus te stellen (2 Korintiërs 11:2).

Die tien maagden staan voor de gezamenlijke gemeenten van de Heer Jezus Christus. Zij wachten op

zijn terugkomst. Jezus tekent in deze gelijkenis hoe na zijn hemelvaart hun houding daarin zal zijn. Er

zal verschil zijn.

Inspraak in ons leven

Dat ‘wachten’ kan een uitzien naar Hem zijn, een Hem verwachten. Maar ook een denken dat Hij wel

ooit een keer zal komen, een afwachten. Dat maakt een groot verschil en heeft te maken met geloof en

relatie: branden onze lampen?

Dat gaat over de vraag of Hij het centrum is van ons leven. Ook van ons leven als gemeente. Of we

ernaar verlangen, Hem te zien, en klaar zijn voor de ontmoeting met Hem.

Daarvoor is de olie van de Heilige Geest nodig en is het nodig, dat onze kruiken daarmee gevuld zijn.

Om het leven uit Jezus in ons te voeden, Hem inspraak in ons leven te laten hebben en ons te

inspireren en te bemoedigen. Zodat zijn licht in en door ons heen kan schijnen. In ons persoonlijk en in

ons als gemeente (2).

Niet waarvoor we kiezen

In de gelijkenis leefden vijf van die meisjes bewust toe naar de ontmoeting met de bruidegom: ze

verwachtten Hem. De andere vijf wachtten af. Komt Hij wel echt? En wanneer ooit? Ze hadden wel

lampen.

Je kunt als gemeente het Evangelie hebben, maar zonder haar alles-veranderende werking. Omdat de

lamp van je geloof niet brandt of slechts op een laag pitje staat (3) en niet wordt gevoed door de olie

van de Heilige Geest. Want die zou Jezus centraal stellen in je leven.

Het ontbrak die vijf aan een echte relatie met de bruidegom. Ze kenden weinig verlangen om Hem te

ontmoeten. Ze hadden wel een oplossing voor het geval Hij echt zou komen. ‘Als jullie nu eens een

beetje laten schieten van dat serieuze, dan lijken we meer op elkaar. Dan zijn we meer één!’ Maar dat is

niet waarvoor we kiezen!

Wat er aan de hand is



We zijn bezig de bruidegom tegemoet te trekken, elke dag (1), en kunnen niet zonder de olie van de

Heilige Geest. We willen als die vijf wijze meisjes zijn. Die wilden de ontmoeting met de bruidegom niet

mislopen door lampen die niet in orde waren (4). Ze brandden al. En in hun hart was het feest al

begonnen!

Luister! De Bruidegom komt eraan! (5) Alle verwarring, duisternis, haat, oorlog wijst het uit. Het rijk van

de duisternis weet dat het zijn laatste uur is. Maar wij willen klaar zijn voor Hem! Nu, in dit nieuwe jaar,

en altijd! Wijzelf en wij samen als gemeente! (6) Dat is wat er aan de hand is met ons!

Uit de Bijbel:

(1) Lees: Matteüs 25:1-13.

Dan zal het Koninkrijk van de hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en

uittrokken, de bruidegom tegemoet.

(2) Lucas 4:18-19.

De Geest van de Heer is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het Evangelie te

brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het

gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar van de Heer.

(3) Hebreeën 4:2.

... ook ons is het Evangelie verkondigd evenals hun, maar het woord van de prediking was hun niet van

nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden.

(4) Matteüs 25:8-9.

En de dwaze zeiden tegen de wijze: Geeft ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze

antwoordden ...: Nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor jullie; ...

(5) Matteüs 25:6.

En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!

(6) Matteüs 25:13.

Waakt dan, want jullie weten de dag noch het uur.
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